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Orgelspel / koor  
 
Welkom en mededelingen  
 
Aansteken kaars  
 
Aanvangslied  
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
 
Bemoediging en groet   
 
Scheppingsgebed met kaarsen  
 
Zingen  
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 
 
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
 
 
  



Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!  
 
Wij geloven : Geloofsbelijdenis van Nicea  
                         gebedsweek voor de eenheid  
 
Zingen: Ere  zij God , de Vader  (in wisselzang)  
 
(koor) 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God de Zoon, 
eer de Heilige Geest, de Trooster, 
de Drieenige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieenige in zijn troon! 
 
(allen) 
Ere zij aan Hem wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid, 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd! 
 
(koor) 
Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard’ en hemel looft uw werk. 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 
 
(allen)  
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen, U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer!  



 
Schriftlezing: Johannes 2 : 1-11   
 
Zingen: Bruiloft te Kana : (Op wijze: vuur en ijzer) Wisselzang  
 
(koor)  
Te Kana was een bruiloftsfeest, 
er heerste reeds een goede geest, 
de gasten dronken vrolijk wijn 
en lachten met elkander. 
Het bruidspaar beloofde trouw 
ze waren nu echt man en vrouw. 
En Jezus was ook te gast 
en sprak met ieder ander. 
 
(allen) 
Het feest was nog in volle gang 
het duurde al drie dagen lang. 
Toen bleek het wijnvat leeg te zijn. 
Hoe moest het feest nu voortgaan? 
Maria ging naar haar Zoon 
en smeekte Hem op lieve toon 
‘Ach, help ons toch uit de nood’ 
dan kan het feest weer doorgaan. 
 
(koor) 
Maria sprak de knechten toe: 
‘Vertrouw op Hem dan komt het goed. 
Hij zal nu zeggen wat te doen 
en dan gebeurt het wonder.’ 
En Jezus die zag haar geloof 
en hield zich toen niet langer doof. 
Hij maakte van water wijn; 
dat was zijn eerste wonder. 
 
  



(allen) 
Ook ons beveelt Maria aan: 
Laat Jezus toe in jouw bestaan. 
Vertrouw aan Hem je zorgen toe 
dan krijg je ook genade 
om trouw aan elkaar te zijn 
gezond en rijk, maar ook bij pijn 
in voor- en  in tegenspoed. 
Hij geeft je steeds genade. 
 
Overweging: vreugde van het geloof   
 
Zingen: Vreugde-lied  
Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper die ’t heelal verheugde, 
bron van eeuwige vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in ’t duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 
In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, engelen, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen, zeeën, alles juicht. 
Vogels, bloemen en fonteinen, 
’t werk dat van uw vreugd getuigt. 
 
Gedicht  
Je mag komen met je zorgen 
en ontvangen van Zijn kracht 
als je bang bent voor de morgen 
weet dat daar Zijn vreugde wacht 
ja de vreugde van de Vader 
wil vervullen heel jouw hart 
en Hij zegt: Mijn kind kom nader 
en leg af jouw zorg en smart. 
 
 



Je mag komen alle dagen 
en Zijn vreugde wordt jouw deel 
je mag knielen met je vragen 
ook al zijn dat er soms veel 
maar bedenk Zijn grote daden 
en wat Hij al heeft gedaan 
want Hij wijst de juiste paden 
en wil krachtig naast jou staan. 
 
Ja Hij heeft Zijn Zoon gezonden 
om te sterven aan het kruis 
te herstellen al jouw wonden 
Hij gaat mee op reis naar huis 
en Hij wil met kracht bedauwen 
ook als jij niet verder kunt 
wil dat jij Hem zult vertrouwen 
brengt jou tot het hoogste punt. 
 
Op de toppen van je leven 
maar zelfs in je diepste dal 
zal Hij jou Zijn kracht gaan geven 
opdat jij weer juichen zal 
met een lied van overwinning 
met een jubel tot Zijn eer 
stille tijd en ook bezinning 
je mag weten keer op keer…. 
Zijn vreugde geeft kracht aan wie verwacht! 
 
 
 
Zingen: lied 357 : 3, 5 (Evangelische Liedbundel)  
 
Duizend lichten, duizend kleuren  
zijn de weerglans van Uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 
 
  



Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf’lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in zorg en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in UW VREUGDE zijn!  
 
 
Dankgebed en voorbeden   
 
 
Koor sluit af met het zingen van het Onze Vader (koor)  
 
Onze Vader  (koor)  
 
Onze Vader in de hemel 
Geheiligd zij Uw naam 
Laat Uw Rijk van liefde komen 
En steeds Uw wil verstaan 
 
Geef het brood om van te leven 
Vergeef ons onze schuld 
Leid ons nimmer in bekoring  
Maar verlos ons van het kwaad 
 
Collecte  
 
Slotlied: Dank, dank nu allen God  
 
Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
  



Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegenbede  
 
Allen: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

WEES WELKOM BIJ DE KOFFIE !   
 
 


